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WE ZIJN NU OFFICIEEL INGESCHREVEN! 

Op 18 oktober zijn wij met ons nieuwe bestuur naar de notaris ge-
weest en op deze datum is de Stichting Doopsgezinde Gemeenschap 
Suriname officieel opgericht.  Bij de oprichting zijn door de notaris 
onze statuten voorgelezen en de nieuwe bestuursleden hebben de 
akte ondertekend. 

De voorzitter van ons bestuur is Norma Konoe, de secretaris is Norina 
Heijns en de penningmeester is ondergetekende. 

Ondertussen is onze gemeenschap ingeschreven bij de kamer van 
koophandel.  

In de kerkdienst op zondag 20 oktober is onze voorzitter bevestigd 
en hebben we  gebeden om Gods zegen voor ons bestuur en natuur-
lijk hebben wij de officie le oprichting van onze doopsgezinde ge-
meenschap ook gevierd. Dus na de dienst was er gebak en soft
(frisdrank). 

In de dienst van 27 oktober 2019 is Norina Heijns bevestigd als secre-
taris van het bestuur.  

Ds. J.F.P. Gaaikema. 
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BESTUURSLEDEN 

Wie zijn onze bestuursleden?  Ik wil hen even aan u voor-

stellen van rechts naar links: 

Norma Konoe, onze voorzitter, is moeder van 6 kinderen 

Norina Heijns, onze secretaris, is moeder van 2 kinderen, 

ze wil graag doorstuderen en daarom gaat zij naar de 4de 

klas van de avond-MULO.  

Jolan Gaaikema, onze penningmeester, is doopsgezind 

predikant en pleegmoeder van een groot aantal kinderen. 

WIE ZIJN WIJ? Volgens onze statuten 

I. De Stichting Doopsgezinde Gemeenschap Suriname stelt zich ten doel: 
 
1. Het stichten en in stand houden van een gemeenschap van christenen, die geloven in God de Schepper, die 
proberen Jezus na te volgen en die geleid willen worden door de Heilige Geest. 
2. Het stichten van één of meer doopsgezinde gemeente(s) in Suriname, waarvan personen lid kunnen worden 
door doop op persoonlijke belijdenis of als bepaalde individuen op bewuste leeftijd gedoopt zijn door het 
schrijven van hun persoonlijke belijdenis. Elke doopsgezinde gemeente is autonoom, kiest een eigen kerkenraad 
en maakt een eigen reglement. 
3. Het organiseren, leiden en adviseren van de (verschillende) doopsgezinde gemeente(s). 
4. De behartiging van de geestelijke, materiele en sociale belangen van mensen in nood en kwetsbare mensen in 
het algemeen en van degenen, die op een of andere wijze nauw betrokken zijn bij de Stichting of de gemeente(s) 
in het bijzonder. 
5. Het bevorderen van de geestelijke groei en eenheid van allen, die op zoek zijn naar God, of die hun steun 
vinden in het christelijk geloof. 
6. Het uitdragen en bevorderen van vrede tussen mensen, kinderen of groepen. 
7. Het verdiepen van de persoonlijke ontwikkeling van individuen, zodat zij eigen keuzes kunnen maken en zelf-
standig denken. 
8. Het stimuleren van kinderen en volwassenen om de hun door God gegeven talenten te gebruiken en te ontwik-
kelen. 
9. Het aanleren van respect voor en tolerantie naar alle mensen toe ongeacht hun uiterlijk, geaardheid of cultuur. 
10. Het inspireren tot geweldloos samenleven. 
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ONZE DOOPDIENST op 2 februari  2019 

Op 2 februari 2019 is Norma Erna Konoe gedoopt. Zij is niet in 
de rivier gedoopt, maar juist bij ons doopvont, wat eigenlijk 
heel bijzonder was, omdat haar man David Maasie dit 
doopvont heeft gemaakt.  
 

Het was een hele bijzondere dienst, omdat niet alleen zij ge-
doopt wed, maar  in de dienst werden ook drie van haar kin-
deren opgedragen.   

Het was een dienst waarin heel veel gebeurde, want de dans-
groep Thank 4 Love, waartoe ook haar dochter Jennifer hoort 
danste, er was een optreden van het koor en van meisjes die 
solo zongen, er werd ook blokfluit gespeeld ter ondersteuning 
van een lied.  

Maar het hoogtepunt was natuurlijk de belijdenis en de doop. 
Norma deed de belijdenis in het Surinaams vanuit haar hart. Zij 
zei:  
 Gado de wan boen Gado 
 Ai, A jepi mi nanga mi problem, nanga mi libi 
 Mi si a go moro boen 
 A jip mi nanga den pikien foe mi toe 
 A jipi mi moro fara, fa mi go na kirki. 
 Jezus a boen gi mi 
 A jepi mi nanga siki 
 A jepi mi nanga problem 
 Pe tra sma dini tra sani, if mi kali Jezus, A jep mi. 
 A Santa Jeje a wan boen sani 
 If mi wan tak wan boen sani, dan A kan jep mi nanga a 
 wortoe san mi wan taki 
 Mi wani dopoe, dan mi wani teki Jezus leki mi 
 Helpiman. If mi dopoe, mi libi sa go moro betre, 
 Dan a Santa Jeje sa jep mi foe set mi libi moro boen 
 
Na de doop volgde ook nog de kinderopdracht van Gilbert, 
Nodesha en Mieshalien Konoe. Natuurlijk kregen de kinderen 
ook elk hun eigen kinderbijbel. Twee dochters van Norma zijn 
reeds in een eerdere dienst gedoopt en haar zoon Raoel hoopt 
in januari 2020  gedoopt te worden.  
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Kinderen  spelen in onze 

gemeente een hele belang-

rijke rol, juist omdat wij 

een jeugd gemeente zijn. 

De bezoeker van onze 

kerkdiensten zijn jong en 

onze gemeente is jong, dus 

dat is dubbel op en mis-

schien is dat de reden, dat 

er regelmatig een kinder-

opdracht is.  

In het jaar 2019 zijn reeds 

7 kinderen opgedragen en 

met kerst volgen er nog 

een aantal. We kennen 

geen kinderdoop, omdat 

we het belangrijk vinden, 

dat ieder die gedoopt 

wordt, daar zelf bewust 

voor kan kiezen, maar veel 

ouders willen wel graag, 

dat hun kinderen er hele-

maal bij horen en daardoor 

vragen veel ouders erom, 

dat hun kinderen worden 

opgedragen. Ze hopen op 

een beetje extra zegen 

voor hun kind, wat leiding 

van boven bij de opvoeding 

en vooral ook, dat het kind 

zich veilig en gedragen 

voelt in onze gemeente. 

Op 6 januari 2019 is               

Kevin Sercinio Banai opge-

dragen, het was een hele 

speciale dient in het teken 

van drie koningen, twee 

meisjes hebben gedanst en 

de kleine en zijn twee zus-

sen kregen een kroontje op 

als teken van zegen. De 

baby is opgedragen en 

kreeg als tekst mee: 

‘vertrouw op de Here en 

doe het goede (ps.37:) 

OP 3 februari 2019 werd Roden-

cha Sherody Banai opgedragen. In 

deze dienst was er onder anderen 

speciale zang om dit kleine meisje 

blij te maken. Verder traden in de 

dienst 2 dansgroepen op: de 

meisjesgroep Kids 4 Peace en de 

jongensgroep Gods Creation. Zij 

kreeg als tekst mee: “Bij de Here 

schuil ik”. (ps.11:1) 

De drie kinderen Konoe , die op 

17 februari zijn opgedragen zijn 

reeds genoemd en op 26 mei 

2019 was de kinderopdracht van 

Demairo Ravhiel Heyns. Zijn ou-

ders droegen hem samen op. Hij 

kreeg als tekst mee “ Dank de 

Heer onder alles” . (1 Tess. 5:18) 

Bij deze dienst hebben ook de 

Kids 4 Peace gedanst. 

En op 22 september 2019 werd 

Rafaël Daanio Dave Bisoina opge-

dragen. Ook aan deze dienst heeft 

de dansgroep Thank 4 Love mee-

gewerkt en  meegewerkt en 

Shauntal Kwadjani deed een 

mooie solodans. Rafaël kreeg als 

tekst mee “De Heere hoort mijn 

stem’ (psalm 116:1) 

Elke kinderopdracht had een hele 

eigen sfeer en in de dienst wer-

den ook verhalen verteld die bij 

de kinderen pasten. 

Alle opgedragen kinderen hebben 

ook een kinderbijbel meegekre-

gen, steeds anders en verschil-

lend, passend bij (de leeftijd van) 

het kind.  

En in elke dienst leverden andere 

kinderen een speciale bijdrage 

door dans en/ of zang, Zo probe-

ren wij alle kinderen tot hun recht 

te laten komen. 

 

4 VERSCHILLENDE KINDEROPDRACHTEN 
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KERSTLIED 
 

Met kerst wil ik geven een heel klein cadeau, 
het ligt niet in winkels, het is niet te koop. 
Het is niet op markten, maar ik geef het zo 
voor jou en je vrienden, ik geef jullie hoop. 
 
Je moet niet veel klagen, zoek juist naar het licht. 
Ook in sombere dagen stuurt God zijn bericht. 
Hij die naar jou luistert geeft hoop in de nacht. 
Hij wil jou verblijden, Hij wil, dat jij lacht! 
 
Het kwaad in de wereld lijkt donker en zwart, 
je ziet veel geweld en onmens’lijke haat! 
Maar kijk toch naar mensen en kijk met je hart. 
Strooi overal liefde, waar jij gaat of staat. 
 

MENNOCENTRUM 
 

Het gebouw waar wij de diensten houden noemen wij 

het Mennocentrum en dat is niet zomaar. Ons Menno-

centrum is niet alleen een centrum met veel activiteiten. 

We hebben ook een aantal boeken over de 

doopsgezinde geschiedenis. Het is een centrum waar 

vele kinderen, die geen goede plek hebben een thuis 

vinden en het is een educatief centrum waar diverse cur-

sussen gegeven worden voor kinderen en volwassenen. 

 

STUDIEFONDS 
 

Met ons studiefonds waarvoor wij wekelijks collecteren 

betalen wij dit studiejaar de studie van 2 mensen: 

Allereerst steunen wij Vincent Adipie, die al begonnen is 

met de Basis Opleiding Theologie en die daarvan 1 jaar 

heeft afgerond. Dit jaar volgt hij de cursus Pastoraat, 

omdat er dit jaar geen jaargenoten voor hem zijn en vol-

gend jaar zal 

hij de Basis 

Opleiding weer 

volgen.  Onze 

theologiestu-

dent betekent 

hoop voor de 

toekomst van 

onze gemeen- 

te.  Ook zal hij 

soms preken.      

 

 

 
 

 
Het slechte op aarde heeft niet alle macht. 
Geloof, hoop en liefde bevatten meer kracht. 
Niet boosheid zal winnen, maar één vriend’lijk woord. 
Geloof in het goede, God helpt ongehoord! 
 
Denk niet, dat het goede vergeefs is of dwaas, 
want God deed een wonder te midden van kwaad. 
Waar kinderen huilen, bij oorlog geraas, 
daar schenkt Hij nieuw leven, inspiratie en raad. 
 
De liefde, die jij deelt, is nooit te vergeefs! 
Wees vreedzaam, vergevend, verzoenend, goedgeefs! 
Als jij zo durft te leven, dan zaai jij goed zaad, 
waaruit dan weer vriendschap en liefde ontstaat.  
 

 

 
 

Bij het Mennocentrum wordt van alles op educatief ge-

beid georganiseerd: huiswerkbegeleiding, zangles, 

dansles, kookles, blokfluitles, naailes, en nog veel meer.  

Daarnaast is het een gastvrij oord waar iedereen zich 

welkom voelt. 

Er zijn diverse activiteiten en ieder die een probleem 

heeft is welkom en waar mogelijk zoeken wij samen naar 

een oplossing. Kom eens langs 

 

 

 
 

Een andere student, die 

door ons studiefonds 

wordt gesteund is Cherety 

Kwadjani.  

Zij volgt een cursus tot 

danslerares bij de dans-

school Chosen 2 Danse 

onder leiding van onze 

eerste danslerares Priscilla 

Hofwijk. Het is de bedoeling, dat Cherety haar dan-

sopleiding dit jaar afrondt, Ze kan al heel goed dansen 

en heeft ook goede choreografische ideeen, ze moet 

alleen nog ervaring opdoen in het dansles geven en 

getraind worden in de pedagogische en didactische 

vaardigheden van het dansles geven. Ook leert zij wat 

extra theorie over de betekenis van kleuren en het 

christelijk dansen. 
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Dinsdag 24 december 16.30 uur  Kerstvoorstelling  met zang en  

     dans en een uniek kerstspel 

   18.30 uur Speciale Kerstavonddienst 

Woensdag 25 december 18.30 uur Kerstdienst met kinderopdracht 

Zondag 28 december  10.30 uur  Terugblik op het oude jaar 

Zondag 5 januari   10.30 uur  Nieuwjaarsdienst 

Zondag 12 januari 10.30 uur  Dienst 

Zondag 19 januari  10.30 uur  Dienst 

Zondag 26 januari  10.30 uur Doopdienst 

 

      

 

ONZE DIENSTEN 
  

 VOORLOPIGE WEEKAGENDA in 2020 

Zondag  10.30 uur Dienst 

Maandag 17.00 uur repetitie dansgroep Thank 4 Love 

Dinsdag  17.00 uur repetitie Colorful Christian Quintet 

Woensdag 17.00 uur  repetitie dansgroep Kids 4 Peace/ Duo Harmony 

Vrijdag  17 uur  repetitie Colorful Christian Children Choire 

  17.00 uur dansgroep Go 4 Friendship/ Create Peace 

  

Voor wie wil steunen 
We hebben nu 2 bankrekeningen bij de VCB bank: De Bankrekening voor mensen in Suriname is bij de Volkscredietbank 

nummer 8111 56639 ten name van Stichting Doopsgezinde Gemeenschap Suriname. De Bankrekening voor mensen of 

kerken, die ons willen steunen vanuit Nederland is VCBSSRPA 823084514 ook ten name van Stichting Doopsgezinde Ge-

meenschap Suriname. Verder kunnen broeders en zusters in Nederland ook geld overmaken naar de Alg.emene 

Doopsgezinde Sociëteit NL19ABNA 243493886 met de vermelding, dat het bedoeld is voor de Doopsgezinde Gemeen-

schap Suriname. Dan stuurt deze te zijnertijd het geld door. 

 

U kunt onze gemeente ook op een heel andere manier steunen. Zo zijn we erg blij met Bijbels, dus als u ons een doos 

wilt sturen met gebruikte Bijbels en Kinderbijbels, dan zijn we daar heel dankbaar voor, want veel mensen willen graag 

een Bijbel hebben. We zijn ook blij met een doos zondagsschoolmaterialen en dan denken we niet alleen aan kleurplat-

en, kleurtjes en knutselwerkjes, maar we zijn ook ers blij met oude afleveringen van de kandelaar of Kind op zondag of 

ander materiaal met ideeen om de zondagsschool te leiden en vooral spiegelverhalen zijn heel welkom.  

 

Natuurlijk zijn we ook blij met schildermateriaal, kaarsen, en wat u ook maar denkt wat wij in de kerk kunnen gebruiken. 

Ook een avondsmaalskleed is welkom. En op ons verlanglijstje staat ook een beamer, zodat wij bepaalde filmjes of dia’s 

op de muur kunnen projecteren. Als u iets over heeft als kerk, zijn wij er blij mee. We beginnen net en hebben nog niet 

veel.  We zijn blij wanneer u met ons meedenkt en voor ons bidt en u bent altijd welkom! 

 

 

 

Predikante:   

Ds. J.F.P. Gaaikema 

 

Telefoon: 

7599294 / 352045 

7151535 

Email: 

jolangaaikema@gmail.com 

Voorlopige indeling van de diensten: 

Soms vinden er veranderingen plaats 

en treden groepen juist op een andere 

dag op. We zijn een levende gemeente. 


