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God rekent op ons! 

Lieve mensen en kinderen, 

Allereerst wil ik zeggen er is altijd hoop en de hoop wordt ook gebracht 
door de nieuwe kinderen die in de wereld komen. Op 17 augustus in Mary
-Ann Banai moeder geworden van een zoontje en dit kind is geboren op de 
dag, dat zijn grotere zus Rodencha 2 jaar werd. Dus eigenlijk was het op 
17 augustus dubbel feest. Een nieuw kind brengt hoop en ook grote ver-
wachtingen. Maar dat laat ook zien, dat God met ons bezig is.  

We leven in een moeilijke tijd en de pandemie lijkt in Suriname erg veel 
mensen te besmetten. Laten we daarom alert zijn en niet onverschillig. De 
ziekenhuizen in Suriname stellen steeds meer bedden ter beschikking en 
er is op het terrein bij het Wanica ziekenhuis zelfs een tent opgezet met 
100 bedden. Maar een ziekte overkomt mensen niet zomaar, we kunnen 
zelf ook veel doen.  

In oudere tijden zijn er vele mensen dood gegaan bij voorbeeld aan de 
pest en aan tuberculose, omdat men toen nog niet zoveel ervan afwist hoe 
mensen, die ziek zijn elkaar kunnen besmetten, maar in onze tijd is het 
anders. We worden gewaarschuwd om thuis te blijven en om op straat 
mondkapjes te dragen en om afstand te bewaren, maar lang niet alle men-
sen houden zich eraan. Het moeilijke van deze ziekte is, dat je allang ziek 
kunt zijn zonder het te weten en dan kan het zijn, dat je anderen besmet. 
Denk dus niet; ‘Ik ben niet ziek en kan niemand besmetten’, want die ge-
dachte klopt niet.  

Bij mij op het erf komen nu ook regelmatig volwassenen of kinderen zon-
der mondkapje op langs en dan 
schrik ik. Als ik zelf iemand op het 
erf zie komen, doe ik wel een 
mondkapje op, maar eigenlijk 
moet iedereen dat doen. We heb-
ben nog geen open kerkdiensten 
weer om diezelfde reden, want als 
we een open dienst willen hou-
den, dan kan dat alleen als we ze-
ker weten dat iedereen, ongeacht 
de leeftijd een mondkapje draagt. 
Natuurlijk ook met andere Covid-
regels. Dus nog even wachten! 

Ds. J.F.P. Gaaikema. 
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Geloof in jezelf, 

geloof in  

de mogelijkheden  

die God geeft.  

Geloof in de mensen 

en kinderen  

om jou heen. 

Samen en  

geinspireerd  

door God  

kunnen wij  

er iets goeds  

van maken! 



Mijn oom heet Paulus en deze maand is hij weer naar ons toegekomen. Als mijn oom in Jeruzalem komt, 

logeert hij meestal bij ons, want hij is de broer van mijn moeder. Ik vind het machtig interessant, als hij 

bij ons logeert, want hij heeft veel te vertellen. 

 

Vroeger was ik niet zo op mijn oom gesteld, want hij was een hele fanatieke strenge farizeeër en daarom 

was hij ook heel streng voor ons en soms kon hij heel boos op mij zijn, als ik iets volgens de Joodse wet 

fout deed.  

 

Maar sinds hij zich bekeerd heeft en christen is geworden, is hij heel anders, Hij beseft, dat hij vroeger 

veel fouten gemaakt heeft en is daarom ook minder kritisch naar ons toe. Eigenlijk vertelt hij ons nu over 

Gods liefde en niet alleen ons. Hij maakt verre reizen en vertelt alle mensen, die hij in andere landen 

tegenkomt over God en over Jezus Christus.  

 

Hij heeft net weer een verre reis gemaakt, we hadden hem lang niet gezien en mijn moeder was zo blij, 

dat hij gekomen was. Hij is onder anderen in Antiogië, Galatië, Frygië en Efese geweest. Daarna reisde 

hij naar Macedonië, Troas, Millete, Kos, Rhodos, Tyrus, Ptolemaus en Caesarea. En nu wilde hij in Jeruza-

lem offers brengen en de mensen hier over Jezus vertellen. Maar dat ging mis. In de tempel herkenden 

sommige mensen mijn oom en ik weet niet waarom, maar ze waren boos op hem.  

 

Ik geef toe, dat hij eerlijk vertelde hoe hij eerst de christenen vervolgd heeft en daarna op weg naar Da-

mascus een gezicht heeft gezien en een stem heeft gehoord van Jezus zelf en dat hij daardoor veranderd 

is en zich heeft laten dopen. Maar de mensen waren zo woedend en de generaal liet hem opsluiten.  

 

En ik liep nog wat rond in de stad en ik hoorde verschillende geestelijke leiders van ons volk met elkaar 

spreken, het was een groep van meer dan veertig mannen. En ze zeiden, dat ze de generaal zouden vra-

gen, dat Paulus bij hen zou worden gebracht voor een verhoor, maar dat was een smoes, want ze had-

den andere plannen. Ze zeiden tegen elkaar, dat ze niet zouden eten en drinken, totdat ze hem ver-

moord zouden hebben. Ze wilden mijn oom doden. Ik schrok en werd bang. 

 

Daarom hen ik hem opgezocht in de gevangenis en hem alles verteld, wat ik gehoord had. Mijn oom 

stelde mij gerust. Hij zei, dat alles goed zou komen, als ik deed wat hij zei, want dat hij een droom gehad 

had van de Heer, die tegen hem had gezegd, dat hij in Rome het evangelie zou brengen. En hij zei tegen 

mij, dat ik zelf alles wat ik ontdekt had aan de generaal moest vertellen.  

 

Ik vond dat best moeilijk, want ik ben nog maar jong, al lijk ik wel 

groot, en waarom zou de generaal naar mij luisteren? Maar ik wil niet, 

dat mijn oom vermoord wordt, en ik geloof niet zo gemakkelijk, dat hij 

naar Rome gaat, want dat is wel erg ver weg. Ik ben bang voor die 

moordenaars. Dus ik ben naar de generaal gegaan en heb hem 

precies verteld, wat ik gehoord heb en de generaal zei, dat ik naar 

huis moest gaan en er verder met niemand over moest praten.  

 

Toen heeft de generaal om negen uur ’s avonds vier honderd soldaten 

laten komen en die hebben mijn oom naar Caesarea gebracht. En toen 

de geestelijke leiders de volgende dag kwamen met hun mooie praat-

jes, dat ze mijn oom wilden spreken en verhoren, was hij allang weg. 

En niemand vertelde hun waarheen hij was gebracht. En zo gingen die 

gemene plannen niet door.  

 

Ik weet, dat ik mijn oom heel lang niet meer zal zien, of misschien wel nooit meer, maar dat hij leeft en 

dat is het belangrijkste. God heeft hem gered. Dat zegt mijn moeder ook. En wie weet, misschien klopt 

zijn droom wel en gaat hij nog ooit naar Rome. Maar ook als dat niet zo is, dan is het goed. Mijn oom Pau-

lus leeft! 

J.G. 
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DE NEEF VAN PAULUS, EEN VERHAAL UIT DE BIJBEL 



Met Gods hulp wordt de toekomst goed! 

KINDERGEBEDEN 
 
God, 
Ik bid voor mijn oma,  
laat ze niet ziek worden.  
Ik bid voor de mensen  
die ziek zijn,  
dat ze niet dood gaan.       Stephani (6 jaar) 
Als sommige mensen ziek zijn, 
moeten de andere mensen  hen niet aanraken, 
opdat ze niet ook ziek worden en dood gaan.   
Lieve God ik bid voor deze wereld,  
laat die nare coronaziekte niet meer mensen ziek maken. 
Laat de dokters alle mensen die ziek zijn, goed helpen, 
opdat ze beter worden. Amen.  
   
Lieve God, 
Ik bid U, dat alles met deze 
wereld goed kan gaan en dat 
alles goed gaat met ons hier in 
huis en ik bid voor mensen die in 
het ziekenhuis zijn, dat ze weer 
beter gaan worden. 
Amen.   
         

          Ciara (9 jaar) 
Vader in de hemel, 
Ik dank U voor deze nieuwe dag. 
Ik bid U voor de kinderen  
die geen eten hebben,   
dat ze eten krijgen. 
Ik bid U 
voor kinderen in de oorlog,  
dat ze niet doodgaan en  
dat de mensen in die landen  
geen ruzie meer hebben,  
maar stoppen met vechten         Melissa (12 jaar) 
en dat ze vrede maken. 
Amen.    
           
Vader in de hemel 
Ik wil U danken  
voor alle nieuwe dagen. 
En ik wil U vragen, 
dat U er altijd er voor ons bent, 
‘t maakt niet uit wat er gebeurt. 
En ik vraag U,  
dat U in deze donkere dagen  
een lichtdag zal maken 
zodat iedereen blij kan zijn 
Amen. 
         Selina (14 jaar) 
 

BIJ GOD IS ALLES MOGELIJK 
 
In het Bijbelverhaal over de neef van Paulus kunnen 
we lezen, dat bij God alles mogelijk is. De zoon van de 
zus van Paulus was maar een jonge jongen en er waren 
veertig mannen, die het plan hadden om Paulus naar 
het leven te staan en te doden. Je hoeft niet sterk te 
zijn om te kunnen winnen, maar je moet wel slim en 
verstandig zijn en soms heb je ook nog Gods hulp 
nodig en dan kan God je de overwinning geven.  
 
Dit Bjbelverhaal wil ons leren, dat je nooit moet 
denken, dat je niets kan, want je kunt zelfs in je eentje 
heel veel bereiken. Ja, als je niets doet, dan bereik je 
niets, maar anders kan soms een kleine daad velen in 
beweging zetten, zoals bij dit verhaal. Door de 
woorden van deze jongen kwam er een heel leger op 
de been, dat Paulus veilig naar een andere plaats 
bracht.  
 
Soms is het maar 1 kind dat een grote verandering in 
beweging zet. Denk maar aan dat Zweedse meisje Gre-
ta Thunberg, dat als vijftienjarige begon met een 
schoolstaking voor het klimaat en dat groeide uit tot 
een hele grote beweging van miljoenen jongeren in 
vele landen wereldwijd, die de straat opgingen voor 
het klimaat. En dat jonge meisje heeft zelfs met de 
groten der aarde gepraat en er werd naar haar ge-
luisterd.  
 
Onderschat niet wat je kunt. Als er iets niet goed gaat 
in de wereld of gewoon met iemand die je kent, dan 
kun jij er verandering in brengen. Als je er maar in 
gelooft. Als je er niet in gelooft, bereik je niets. En je 
moet er iets voor over hebben. Je moet risico’s durven 
nemen, alleen dan kun je winnen. En als je opkomt 
voor het goede, dan mag je vertrouwen, dat God met je 
is en dan kun je met een gebed ook een beroep doen 
op God.  
 
In de tijd van de Bijbel gebeurden er wonderen, maar 
er kunnen nog steeds wonderen gebeuren, zolang er 
maar mensen zijn, die geloven en ondanks alles blijven 
bidden en hopen!  

J.G.                 
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