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Vernieuwing en verandering! 

Lieve mensen en kinderen, 

Er wacht een 
nieuwe tijd 
op ons. Zaten 
we de afgelo-
pen maanden 
of eigenlijk 
bijna een heel 
jaar binnen, 
we mogen nu 
stapje voor 
stapje weer 
een stukje 
van het leven 
oppakken.  

Op zondag 21 –2-2021 was het voor het eerst weer mogelijk om een kerk-
dienst te houden met maximaal 30 personen. En deze dienst leek een 
beetje als vanouds. Er waren veel hele kleine kinderen aanwezig, maar het 
aantal kerkbezoekers lag tussen de 20en de 30 personen en we hadden 
een heel speciale dienst, want we hadden een kinderopdracht. We hebben 

Norman Davinio Konoe 
opgedragen en Het was 
een fijne dienst en ook 
fijn, dat dit weer kon! 

Op zondag 7maart 2021 
hadden we weer een 
kinderopdracht, want 
er werd een meisje,  
opgedragen, namelijk 
Hailey Christel-Geal 
Sensea Kwadjani. Deze 
kinderopdrachten ge-
ven hoop en toekomst 
aan onze doopsgezinde 
gemeente.  

Ds. J.F.P. Gaaikema. 
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Stel je hart open voor 

God en laat je  

Inspireren. 

 

Stel je hart open voor 

de ander, luister, heb 

lief, geef aandacht, de 

ander heeft jou nodig 

en jij hebt anderen 

nodig. 

 

Als harten verbonden 

zijn, wort het leven 

rijker. 



CLAUDIA PROCULA 
 
Mag ik mij even voorstellen?  
Claudia Procula is mijn naam.  
Ik heb hoog aanzien in de stad,  
want mijn man is Pontius Pilatus. 
De mensen behandelen mij met respect,  
ze doen zo aardig tegen mij,  
maar of ze van mij houden..? 
Ik heb een droom gehad, een wonderlijke droom  
over een heel bijzondere man.  
Hij hielp mensen zonder er wat voor terug te vragen.  
Hij maakte mensen gezond en beter.  
Maar dezelfde mensen wilden hem pijn doen. 
En toen ze hem gevangen namen, keek hij naar mij.  
Het leek alsof hij mij om hulp vroeg. Maar wat kan ik? 
Ze sleurden hem mee, ze riepen: ‘Weg met hem!’  
Ze brachten hem bij mijn man en riepen: ‘Kruisig hem!’ 
En toen hij aan het kruis hing,  
keek hij mij met zoveel liefde aan, dat het pijn deed.  
Ik sloot mijn ogen, maar de pijn ging niet weg.  
Toen ik wakker werd, heb ik een brief gestuurd  
naar mijn man in het gerechtsgebouw  
en hem gevraagd deze rechtvaardige  
geen kwaad te doen.  
Maar het kwaad was niet te stoppen. 
 
UIT HET DAGBOEK VAN SIMON VAN CYRENE 
 
Vlak voor het Paasfeest ging ik naar Jeruzalem.  
Ik dwaalde wat door de straten  
en opeens zag ik soldaten marcheren.  
In hun midden liep een gestrafte.  
Hij droeg een kruishout 
   -  Het was zeker erg zwaar,  
want hij struikelde, viel bijna.- 
En ja hoor, opeens kwamen de soldaten naar mij 
  -  ik had het kunnen weten!   
Ze dwongen mij zijn kruis te dragen,  
natuurlijk omdat ik zwart ben!  
Zo gaat het nu altijd! 
Zelfs voor een misdadiger  
moeten wij zwarten de lasten dragen 
  - Tenminste dat dacht ik –  
Ik pakte het kruis aan, hoe kon ik anders?  
Zij zouden mij ook zomaar kunnen doden!  
-  Als je zwart bent, wordt je soms gedood,  
zonder dat je iets gedaan hebt –  
Maar toen gebeurde het!  
Ik pakte het kruishout over  
en die man keek mij aan met zulke lieve ogen  
en toen zei hij: “Dank je, broeder!”  
Broeder, tegen mij!  Ik wist niet hoe ik het had!  
Met trots en pijn, met waardigheid en verdriet  
droeg ik het kruishout  
en ik wist: mijn leven is voorgoed veranderd! 

 

Overpeinzing van Maria Magdalena  

 
Daar hangt hij nu: 
mijn vriend,  
de allerliefste mens, 
de vriend van allen! 
Waarom? 
Waarom willen zij zijn dood? 
Waarom doden ze de liefde? 
Want hij is de liefde zelf! 
Hij die alle mensen aan elkaar verbindt, 
die van vijanden vrienden maakt, 
die zieken beter maakt 
die waanzinnigen zinnig maakt, 
die doden levend maakt, 
Hij, onze vriend, gaat dood! 
Hoe moet het zonder hem? 
Worden vrienden nu weer vijanden? 
Begint de haat opnieuw? 
Hier is haat! 
Zie hoe de soldaten met hem spotten, 
hem pijn doen, 
hem vernederen. 
En juist nu heeft hij gezegd: 

“Vader vergeef het hun,  
want zij weten niet wat zij doen!” 

Hoe kan hij hun vergeven? Hoe? 
Ze hebben hem alles afgepakt! 
Ze hebben ons alles afgepakt! 
De allerliefste! De allerbeste! 
Hoe moeten wij nu verder? 
Hoe kan ik verder? 
Ik, die al zoveel heb meegemaakt, 
dat ik er bijna aan kapot ging. 
Als Jezus er niet geweest was, 
dan was ik of gek geworden, 
of misschien wel dood! 
Zie hoe hij lijdt! Hij heeft pijn 
en ik voel me machteloos, ik kan niets doen, 
alleen maar kijken en meelijden in mijn hart. 
Hoor! Nu roep hij God! 

“Mijn God, mijn God,  
waarom heb je mij verlaten?” 

Ja, waar is God? 
Als God hem niet helpen kan,wie dan wel? 
Dan houdt alles op! 
Hij schreeuwt weer: 
 “In uw handen beveel ik mijn geest!” 
Dus toch? 
Alleen als God echt daar is, 
kan hij zijn geest aan hem geven. 
Maar waarom God? 
Waarom moest Jezus dood? 
Waarom heeft u hem niet gered? 
O God, ik voel me zo alleen en verlaten! 

J.G. 
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Met Gods hulp wordt de toekomst goed! 

DE ANDERE MARIA... 
 

Naast Maria van Magdala  
loopt een andere vrouw, 
een naamgenoot. 
Ze gaan, ze zijn bedroefd. 
Wie zal hen troosten? 
De aarde beeft  
en in een flits zien ze en weten. 
Ze gaan weer weg 
en Jezus komt hen tegemoet. 
Maria Magdalena zal iedereen  
het blijde nieuws vertellen. 
Maar die andere Maria was er ook, 
wie was zij eigenlijk? 
Kijk daar gaat ze, 
een stille wijze vrouw 
met een glimlach om haar mond. 
Vergis je niet, zij werd gekend en zag. 
 
Ken jij haar ook? 
Die stille wijze vrouw, 
daar naast je? 
Ze zegt niet veel, 
maar ze is er, 
ze straalt liefde uit.  
Luister niet slechts, 
naar die mens,  
met zoveel woorden. 
Die stille glimlach, 
zegt misschien 
nog meer. 
Neem toch de tijd, 
de rust, 
om het haar te vragen. 
Ze weet iets, 
ze zag voorbij 
de werkelijkheid. 
Ze kijkt naar binnen, 
niet naar buiten, 
een gezegende. 
Haar lieve handen 
laten zien 
wat ze weet. 
Je vindt rust 
bij haar  
en warmte. 
Kijk, vraag 
en verwonder 
en jij zult weten. 

J.G, 

 

TOEKOMST 
 
Vanwege de Covid-19 kan er nog niet zoveel gezongen 
worden in de dienst als in het verleden, dus daarom gaan 
we andere leuke dingen bedenken voor de kleinste van 
de kinderen. Ik beloof, dat er in de toekomst weer kleur-
tjes en kleurplaten zijn.  En misschien kan er soms ge-
knutseld worden. We zullen wel de Covid-19 regels in 
acht moeten nemen en daarom verschillende pakken 
kleurpotloden hebben, een pak per familie.  

Maar we moeten niet te veel kijken naar wat niet kan, 
maar zoeken naar wat wel kan, want met elkaar willen 
we verbondenheid en eenheid vieren en dat is belangrijk, 
want we hebben samen een liefdevolle Vader, die van 
ons allen houdt. Vernieuwing en verandering moet de 
komende tijd va ons leven bepalen, dus als er kinderen 
met leuke ideeën zijn over wat we allemaal wel kunnen 
doen, dan sta ik daarvoor open. 

 

KERKDIENSTEN 

 
De komende zondagen hebben wij weer gewoon dienst 
natuurlijk volgens de corona-protocollen en iedereen 
wordt verzocht om niet te komen, als die griepverschijn-
selen zou hebben, maar we proberen weer wat gewone 
en bijzondere diensten te organiseren. De meeste dien-
sten beginnen om 12.30 uur, tenzij anders vermeld. 

—————————————————————
Zondag 21 maart  DIENST om 12.30 uur 

 

Zondag 28 maart PALMZONDAG 12.30 uur 

 

Vrijdag 2 april HEILIG AVOND-
MAAL 13.00 uur 

Daarna wordt de film over Je-
zus’ lijden nl JESUS CHRIST 
SUPERSTAR vertoond. 

 

Zondag 4 april Feestelijke PAASDIENST om 12.30 uur 

—————————————————————————-- 

Na Pasen beginnen we met doop– en belijdenis- cate-
chisatie en met Gods wil hopen wij met Pinksteren een 
doopdienst te houden. 
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