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WONDEREN BESTAAN

Lieve mensen,

Het is tijd voor een nieuwe
nieuwsbrief, want al komen we
niet samen met de hele gemeente,
alleen met de bewoners van het
huis.,, we maken toch van alles
mee. Allereerst wil ik de geboorte
noemen van het kindje van zijn er dingen mo-
Shauntal Kwadjani. Hailey is ge- gelijk die eerst
boren op 13 juni 2020 en maakt onmogelijk leken!
het goed. En deze geboorte laat ons weer het wonder van het leven
zien. Shauntal maakt een gelukkige en tegelijk moeilijke tijd door, om-
dat zij ook nu juist in het ziekenhuis heeft gelegen en is geopereerd.
Maar wij wensen haar veel geluk en zegen met haar dochter en een
goed herstel en beterschap voor haarzelf.

N|et Z|ekte bepaalt

onze toekomst, maar
onze innerlijke
kracht en onze hoop
en door het geloof

Verder leven wij in een verwachtingsvolle en tegelijk zorgelijke tijd,
want er is een nieuw parlement gekozen en we krijgen straks een
nieuwe president, maar tegelijk is het ook een zorgelijke tijd, omdat
enkele van onze nieuwe leiders nu besmet zijn met het coronavirus.
Dat betekent voor hen onzekerheid en voor het volk ook een tijd vol
vragen, omdat we niet precies weten, hoe die ziekte verder rond zal

waren, wie deze gaat besmetten en

wat de gevolgen daarvan zijn.
IN DIT NUMMER

We houden nu geen kerkdiensten,

maar er is voor ons wel alle reden om Wonderen bestaan 1
veel te bidden en voor onze gemeente Eutychus
en voor de toekomst van ons Surina- et rea el 2
me. Paradijs 2
En laten wij geloven, dat God wonde- Mijn droom }
ren kan doen, we zagen het al bij het Kindergebed 3
wonder van de geboorte van dit nieu- Gebedsvragen 3
we kind, dat hoop geeft en laten wij Gebed voor anderen E
vertrouwen, dat Hij ons een bijzonde-

Noodvragen 3

re toekomst kan geven!

Ds. J.F.P. Gaaikema.




EUTYCHUS

EEN VERHAAL UIT DE BIJBEL

Misschien ben ik wel de gelukkigste jongen van de wereld,
want wat mij is overkomen is wel een heel groot wonder! En
dat ik nog leef is nog een groter wonder, maar laat ik vanaf het
begin vertellen.

Mijn naam is Eutychus en ik woon in Troas en Paulus is voor
zeven dagen naar ons toegekomen en op de eerste dag van de
week waren wij samengekomen met hem en zijn vrienden op
de derde verdieping. We zouden het avondmaal vieren. Ik had
overdag gewoon gewerkt, want ik ben al een grote jingen en ik
moet mijn moeder helpen. Ik was tamelijk moe, maar ik wilde
niets van deze viering missen. Dus ik was erbij en luisterde naar
de preek van Paulus. Er waren nier genoeg stoelen en banken
en daarom zat ik in de vensterbank. Ik weet niet wat mij overk-
wam, maar ik viel in slaap. De anderen hadden dat niet door,
Dus niemand maakte mij wakker. En toen ben ik blijkbaar naar
beneden gevallen en iedereen dacht dat ik dood was.

Daar weet ik niets van. |k weet, dat ik droomde, een mooie
droom over een prachtige plek, waar ik was en toen werd ik
wakker. Ik schrok, want Paulus lag boven op mij en ik vroeg mij
af, wat er gebeurd was. Ze hebben mij verteld, dat Paulus naar
beneden is gekomen, en dat hij boven op mij is gaan liggen. 1k
neem aan, dat hij ook gebeden heeft.

Om een lang verhaal kort te maken. Dankzij Paulus leef ik nog.
En eigenlijk had ik dood kunnen zijn. Ik heb daarvan geleerd,
dat God een heel barmhartig God is, want hij heeft mij gered.
Blijkbaar is het niet erg, als je in slaap valt bij een preek.
Blijkbaar vindt God het belangrijker, dat je open staat voor het
woord en dat je goede bedoelingen hebt. Ik moet er niet aan
denken, wat er gebeurd zou zijn, als ik niet meer wakker was
geworden. Mijn moeder zou ontroostbaar zijn. Maar gelukkig
heeft God mij geholpen.

En als ik later groot ben wil ik ook op reis gaan net als Paulus en
dan wil ik alle mensen vertellen over hoe wonderlijk God is, die
doden levend maakt. Niet alleen Jezus was dood en is weer
opgestaan. lk ben het levende bewijs, dat de dood niet het
einde is.En er zijn mensen, die niet geloven, dat Jezus echt is
opgestaan, maar als ik zelfs uit de dood kon opstaan, waarom
Jezus dan niet? |k ben nog jong en ik kan mijn moeder niet in
de steek laten, maar als ik groot ben zal ik mijn taak op mij ne-
men. De blijde boodschap moet worden verteld aan de hele
wereld.

J.G.

Eutychus in slaap,
getekend door CCXpistiavos.

PARADIJS

Al geloof je het niet,
ik ben in het Paradijs geweest
tussen de vogels en vlinders.

Ik keek naar de grond
en huilde

en liep en liep en liep
tot ik struikelde

over een boom:

hij was groot en mooi
en vol leven!

Ik heb een appel geplukt
en verborgen voor God

Bij God is alles mogelijk!

of zag Hij mij toch?
heb ik hem
opgegeten.

En daarna zag ik
alles beter,

ook God,

en ik zag,

dat het goed was.

J.G.




Onze hoop verandert de toekomst!

MIJN DROOM

Ik droom van een wereld vol liefde en glans,
waarin de één de ander wil omarmen,

daar wordt zwoegen een levendige dans

en zal de rijke de eenzame verwarmen.

En niemand minacht meer wie anders is,
respect en aandacht vullen het gemis.

Geen kind alleen, maar alle mensen samen
en niemand zal zich voor de ander schamen.

Gesprekken zijn gevoelig als een lied
en waardeloos of laag is iemand niet.
want elk mag zijn zoals die is gemaakt,
deelt liefdevol waardoor die is geraakt.

Geen kind verdrukt, geen mens wordt uitgesloten,
want elk is welkom met zijn eigen aardigheid.
De last dragen de sterken en de groten.

en vriendschap kent geen grens, geen kleur of tijd.

Geen ziekte speelt de baas boven de volken,
maar God de Vader heeft hen in zijn hand
en alle donkere duistere wolken

tonen een prachtige gouden rand.

Niet wanhoop zal de mens regeren
maar de God van nu en elke tijd

en de lieve Christus zal ons leren
de ware medemenselijkheid.

KINDERGEBED

Vader in de hemel, God van liefde,
ik dank U voor deze nieuwe dag.
Ik bid voor die mensen, die corona hebben,
laten ze weer beter worden

en laat het coronavirus niet verspreiden,
laat alles goed gaan.

Er gaan zoveel mensen

door die verschrikkelijke corona dood

en ik wil niet meer,

dat zoveel mensen dood gaan.
Laat iedereen gezond zijn.

En laat Uw ogen

dit huis bewaken.

Dank u wel.

Amen.

(Melissa 11 jaar)

GEBEDSVRAGEN

Misschien kunnen we elkaar in deze tijd niet zo vaak
ontmoeten, maar er kunnen wel gebedsvragen worden
gesteld. Het kan een persoonlijke vraag zijn om gebed, of
een gebed voor mensen van wie jij houdt of een gebed
voor problemen in Suriname of de wereld.

Als je ergens mee zit, bel vooral op via whatsapp of Mes-
senger en vertel, wat je dwars zit en dan wordt daarvoor
gebeden. Verder kun je vragen of er door de predikant
alleen gebeden wordt, of juist op zondag, als de mensen
van het Mennohuis samenkomen. Alles is goed, want
degene, die gebed aanvraagt bepaalt, hoe het gebed zal
zijn.

GEBED VOOR ANDEREN

Lieve God,

Vandaag wil ik bidden

voor mijn vrienden en vriendinnen

en voor alle mensen met wie ik een band heb.
Ik bid, dat U voor hen zorgt,

dat U hen leidt en wijsheid geeft,
dat U hen beschermt

en omringt met Uw liefde.

Vader ik voel mij zo machteloos

nu ik hen allemaal niet kan ontmoeten,
alleen bellen of mailen of appen,
maar dat is iets anders

dan persoonlijk contact.

U bent mij nabij

en U wilt hun nabij zijn

en door Uw handen

blijven wij verbonden.

Houd ons vast in deze moeilijke tijd,
opdat wij niet ten onder gaan,

maar er sterker uitkomen.

Bewaar ook onze vriendschap,
opdat die blijft voor altijd.

In Jezus naam.

Amen.

NOODVRAGEN

Ook voor noodvragen staan wij altijd open, want dit is
een moeilijke tijd, waarin velen niet naar hun werk kun-
nen gaan en dus niet op de gewone manier geld kunnen
verdienen en dan kan het soms belangrijk zijn andere
mogelijkheden te zoeken. We moeten er voor elkaar zijn
en samen op zoek gaan naar oplossingen.



