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CORONATIJD

Lieve mensen,

We maken met onze gemeente een moeilijke tijd door, want omdat er
vanwege de Covid-19 geen open diensten kunnen worden gehouden,
lijkt het alsof onze gemeente even niet veel doet. Eerlijk gezegd hou-
den we nog wel diensten met de kinderen, die in huis wonen, maar de
gemeente is incompleet, omdat de anderen niet komen. Ook hadden
we een doopdienst gepland met Pasen 2020, die niet door kon gaan.
Het was de bedoeling om een doopdienst te houden bij het meertje en
dat kon niet, maar we wachten op betere tijden en dan zal de doop-
dienst wel voortgang vinden.

Maar nu wil ik in ieder geval een nieuwsbrief sturen en ik hoop, dat
voor een volgende nieuwsbrief sommige leden ook een bijdrage zul-
len willen leveren, hetzij een gedicht, een stukje of een foto. Net wat
jullie met de anderen willen delen. We blijven verbonden en als we
niet kunnen samenkomen, kunnen we tenminste contact houden via
internet en de Allerhoogste, onze lieve God houdt ons vast en zal ons
leiden door deze moeilijke tijd heen naar een andere tijd, waarin alles
ten goede keert.

Ds. J.F.P. Gaaikema.

God is getrouw,

Hij weet wat wij
nodig hebben en Hij
laat ons niet in de
steek, maar geeft
ons kracht en in-

spiratie en liefde!
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TALITHA

EEN VERHAAL UIT DE BIJBEL

Graag wil ik mijn verhaal vertellen. Ik ben twaalf jaar en ik
heb een hele lieve vader en moeder. Mijn vader heeft de lei-
ding in de Synagoge, waar elke dag tien mannen samenkomen
in de ochtend om te bidden. Ze beginnen pas te bidden als ze
met zijn tienen zijn, dan vormen zij een ‘minjan;, maar mijn
vader is er altijd bij. Hij is een heel vroom man en hij draagt
zorg voor de Synagoge, waar ook elke vrijdagavond als de Sab-
bath begint een dienst wordt gehouden en op zaterdagmorgen
tijdens de Sabbath ook.

Mijn moeder zorgt voor het huis en op vrijdagavond heeft zij
altijd een speciale maaltijd bereid en als mijn vader dag uit de
Synagoge komt, steekt zij de kaarsen aan en daar zegt zij een
gebed bij.

Ik ben hun enige kind, maar ik kom niets tekort, want ze ge-
ven mij veel liefde. Alleen, op een dag ben ik ziek geworden, ik
had hoge koorts en voelde mij heel naar, het was verschrikke-
lijk. Mijn moeder legde een natte doek op mijn voorhoofd en
mijn vader zat te bidden, maar niets hielp, Ik voelde mij alleen
maar zieker en zieker worden. Mijn vader pakte mijn hand vast
en zei: ‘Zo kan het niet langer, ik ga iemand zoeken die je beter
kan maken’. Toen was hij weg.

En ik had zo’n pijn en alles leek een waas en het werd licht in
mijn hoofd en alles werd vaag en ik wist niet meer waar ik was.
En daarna, ik weet niet of ik geslapen heb of iets anders, maar
opeens hoorde ik een lieve stem, die zei: ‘Talitha, sta op!” En ik
deed mijn ogen open en keek recht in de ogen van zo’n lieve
man, dat ik helemaal warm van binnen werd.

Ik ben opgestaan en ik voelde mij helemaal niet ziek meer, ik
voelde mij sterk. En de man zei, dat ze me eten moesten geven.
Dus mijn moeder warmde wat eten voor mij op. En ik vroeg
haar wie dat was. En zij vertelde mij, dat hij Rabbi Jezus heette.
En ik zag ook allemaal mensen in rouwkleding en ik vroeg haar
wat ze daar deden en wie er dood was. En zij vertelde, dat ik
dood was geweest. En dat ze om mij gerouwd hadden. en dat
die Rabbijn mij weer beter had gemaakt. Ik kon het niet begrij-
pen.

Het is al weer een paar weken geleden en ik voel mij zo ge-
zond als een vis, nee dat is niet goed uitgedrukt, ik voel mij
fantastisch! Ik ben zo dankbaar, dat ik mag leven en elke dag
moet ik denken aan Rabbi Jezus en hoe hij naar mij keek. Ik ben
er helemaal door veranderd. |k heb nog nooit iemand gezien
met zoveel liefde, een liefde sterker dan de dood. Ik zal hem
nooit vergeten!

J.G.

Bij God is alles mogelijk!

Kindergebed

God,
ik bid U
om die mensen,
die ziek zijn,
beter te maken.
Amen
(Ciara, 8 jaar)

Droom

Mijn grootste droom

bij afloop van het coronavirus is

om weer naar school te gaan.

Daarnaast wil ik uit!

Ik wil naar buiten, ik wil naar de stad,

ik wil naar alle plaatsen gaan,

waar ik tijdens het coronavirus niet kan gaan.
ik wil mijn vriendinnen zien

en ik hoop, dat er in alle landen

niet meer dan 5000 mensen overleden zijn.
ik wil dat alles weer open gaat

ik wil weer een normaal leven hebben,
waarbij ik niet voor mensen

hoef op te passen,

dat ik besmet kan worden.

en mijn allergrootste droom is

om mensen waarvan ik zoveel houd

nog in leven te zien.

en ik wil, dat iedereen gezond zal zijn.

(Jogarta, 13 jaar)



Wat kunnen wij doen?

We kunnen misschien geen samenkomsten houden voor iedereen, maar we hebben de christelijke taak om elkaar
en mensen in nood te helpen en dat kunnen we wel doen, zelfs als we afstand houden. En verder helpen wij ons-
zelf en anderen door ons aan alle regels van Covid-19 te houden, want zo zorgen wij er samen voor, dat zo weinig
mogelijk mensen besmet worden. En we kunnen bidden voor mensen die ziek zijn. Want gebed kan altijd.

Coronavirus:

GEBED IN DE CRISIS ledereen in eigen huis,
bang voor besmetting,
Vader in de hemel, virtueel verbonden!

vandaag wil ik bidden

voor alle corona patiénten wereldwijd,
dat ze de zorg krijgen die zij nodig hebben
dat zij liefde en aandacht krijgen

ook als zij hun familie niet kunnen zien.

Lotsverbondenheid.

J.G.
Jeugdgebed

Lieve Vader in de hemel,

ik dank u voor deze nieuw dag.

Deze dag leg ik in Uw handen.

Werk door mij, Heer, met Uw Heilige Geest
en laat mij een instrument van Uw liefde zijn.
Amen.

We willen ook bidden voor alle patiénten in de IC,
waarvan de meesten aan de beademing liggen
waardoor zij zich heel alleen voelen

en geen contact hebben met anderen

wees hun nabij met uw liefde

beantwoord hun gebeden

geef hun het gevoel, dat zij niet alleen zijn,
omdat U met hen bent.

(Miloifa, 15 jaar)

We willen bidden voor hen die alleen sterven,
dat zij zich niet alleen voelen,

maar dat u dierbaren die hun zijn voorgegaan
stuurt om hen op te halen

zodat zij toch liefdevolle nabijheid voelen.

We willen bidden voor alle artsen
en verplegenden en

andere werkers in de zorg,

die deze patiénten helpen,

dat u hun moed geeft door te gaan.
Sterk hun met kracht,

bescherm hen waar het kan

en vervul hen met Uw liefde DIENSTEN
opdat zij door U geleid meer kunnen.
Inspireer hen,

zodat zij hun taak kunnen vervullen.
God,

inspireer alle medische onderzoekers
opdat zij de goede vaccin

en medicijn kunnen vinden.

Voorlopig houden wij alleen maar bescheiden dien-
sten met de kinderen, die in het huis wonen, maar
bij de diensten is gebed ook heel belangrijk en ie-
dereen kan vragen om voorbede en dan zullen we in
dei diensten voor jullie bidden en al is de gemeente
nu niet bij elkaar, we zijn verbonden door Gods han-

Wees allen nabij in deze crisis den en ik weet zeker, dat Hij onze gebeden ver-

en ook ons. hoort. En als iemand graag voorbede wil hebben

In Jezus naam. zonder dat anderen dat weten, dan kan dat ook,

Amen. want God hoort alle gebeden! En als jullie thuis ook
J.G.

bidden, dan blijven wij door gebed verbonden!



